
 

 



 

 



 

 



 

We overnachten op camping La Sameritaine in Buzency.  In het dorp kopen we in de 

plaatselijke supermarkt een maaltijd en we koken op de camping zelf ons potje. 



Vrijdag 9 september 2011 

 Van :  Bar-Les-Buzancy 170 m 

 Naar :  Châtel-Chéhéry 184 m 

 Afstand :  7 km 

 Stijgen :   

 Dalen :   

 Duur        :  2 uur 

Deze nacht is het onophoudelijk beginnen te regenen.  Normaal staan we rond 06.30 uur op 

doch nu blijven we wat langer liggen.  Tussen twee buien door breken we de tent af.  Rond 

10.00 uur beslissen we om toch te vertrekken.  We besluiten om de GR 14 niet te volgen doch 

we volgen de rijbaan en doen autostop.  Na +- 7 km krijgen we een lift van een boer die ons 

met zijn jeep tot de camping brengt.

 

 



 

 

Na het opstellen van onze tent verkennen we het dorpje Châtel-Chéhéry dat slechts 140 

bewoners telt.  Tot onze grote verrassing heeft dit kleine dorpje een kroeg, een bibliotheek, 

een toeristisch bureau en een dienstencentrum.  Al deze zaken bevinden zich in een en 

dezelfde woning.  We worden er goed ontvangen en kunnen er een pintje drinken.  Toevallig 

is er ook een kookles die door vrijwilligers gegeven wordt aan licht mentaal gehandicapten. 



 

 

In het winkeltje van de camping kopen we een maaltijd en een flesje wijn.  We hopen dat het 

morgen beter weer is. 



Zaterdag 10 september 2011 

 Van :  Châtel-Chéhéry 184 m  

 Naar :  Neuvilly-en-Argonne 190 m 

 Afstand :  32 km 

 Stijgen :  1.882 m 

 Dalen :  1.795 m 

 Duur        :  9 uur 

Als we ‘s morgens opstaan is het mooi weer.  We hopen dat het zo blijft.  We vertrekken 

vroeg want we hebben een zware wandeling voor de boeg. 

 



 

 



 

 



 

 

In Apremont passeren we terug een militair kerkhof waar welgeteld 1.111 Duitse soldaten 

begraven liggen.  Elk graf heeft een zwart kruis.   



 

 



 

 

Vandaag is het een zeer zonnige dag.  We vermoeden dat het om en bij de 30° C is.  Door de 

vochtige lucht zweten we nog meer dan anders.  We dienen dan ook veel te drinken 

onderweg. 



 

 



 

 



 

 



 

 

We verlaten even de GR 14 om in Varennes-en-Argonne de nodige inkopen te doen. 



 

 



 

  

We doen wat inkopen in het centrum van het dorp en laten nadien onze tent drogen op het 

grasveldje naast de kerk. 



  

 

Het Monument Américain Pennsylvanie domineert het dorp.  Het werd opgericht in 1927 ter 

ere van de bevrijding van de Duitse bezetter door de Amerikanen.   



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



Midden in het bos treffen we het monument Ossuaire de la Haute-Chevauchée aan.  In de 

onmiddellijke buurt ligt ook de Kaiser Tunnel.  Tijdens de Eerste Wereldoorlog hebben de 

Duitsers in dit gebied 13 tunnels gebouwd.  De Kaiser Tunnel is de nog enige overgebleven 

tunnel.  Deze tunnel is te bezichtigen.  De troepen werden er ondergebracht en er was ook een 

hospitaal en een operatiekwartier voorzien.  Deze tunnel is 350 meter lang maar heeft 

meerdere zijtakken waardoor er een overdekte passage is van zowat 800 m.  Aan de ingang 

maakt de tunnel een S-bocht om een eventuele kogelregen af te weren en om de schokgolf te 

breken bij een ontploffing.  Om de 100 m is er een deur die de tunnel in afsluitbare 

compartimenten verdeelt.  Het diepste gedeelte van de tunnel bevindt zich 40 m onder het 

veld. 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

De Argonne is feitelijk het meest zuidelijke deel van de Franse Ardennen, die de natuurlijke 

grens vormt tussen de Champagne en Lotharingen.  Het is een bosrijk gebied dat zich bevindt 

tussen de rivieren Aire en Aisne.  Het gebied is 65 km lang en 15 km breed en komt zelden uit 

boven de 200 m met een enkele piek in Clermont waar het massief een hoogte haalt van 308 

m. 



 

 

In Neuvilly-en-Argonne kunnen we terecht op een boerderijcamping.  Het is een boerderij van 

geiten.  Ze melken de beestjes en maken van de melk geitenkaas die op de boerderij verkocht 

wordt.  Van een weide hebben ze een camping gemaakt die het gehele jaar open is.  We 

komen op de camping en zetten er onze tent op.  Al vlug worden we aangesproken door  

Jurgen die ons meteen een fris pintje aanbiedt.  Jurgen verblijft al 13 jaar met zijn echtgenote 

op de camping.  Het betreft een Duits echtpaar uit Frankfurt. 



 

 

Staf en Jurgen 



Zondag 11 september 2011 

 Van :  Neuvilly-en-Argonne 190 m 

 Naar :  Clermont-en-Argonne 206 m 

 Afstand :  12 km 

 Stijgen :  470 m 

 Dalen :  435 m 

 Duur        :  3 uur 

Als we ‘s morgens opstaan is het zwaar bewolkt.  We hopen dat het niet begint te regenen.  

We hebben immers terug een dag van meer dan 30 km te doen. 

  

 



 

 



  

We zijn nog maar pas op stap als een hevig onweer ons overvalt.  We trekken vlug onze 

regenkleding aan en zoeken wat beschutting onder een boom.  Als het onweer over is stappen 

we verder doch even later volgt er een nieuwe bui.  Het weer ziet er niet goed uit vandaag. 



 

 



 

 



 

 

In Clermont-en-Argonne passeren we een onbemand treinstation.  We zien dat we een half 

uurtje later een trein hebben naar Verdun.  Van Verdun kunnen we naar Metz en zo terug naar 

huis.  We hebben normaal gezien nog anderhalve dag te stappen maar we besluiten om hier al 

uit te stappen. 



 

 

In het Station van Verdun wacht ons een koude douche.  We hadden gedacht vandaag nog 

thuis te geraken maar het is zondagmiddag en pas morgenmiddag is er een trein naar Metz.  



Vandaag rijdt er geen enkele trein of bus meer in om het even welke richting.  We besluiten 

dan maar om Verdun te gaan verkennen en zoeken een hotelletje op. 

In 6 stapdagen hebben we 128 km gestapt of een gemiddelde van 21 km per dag.  Volgend 

jaar hopen we het vervolg van deze GR 14 te stappen.  Dan komen we in de 

Champagnestreek.  Het zal er knallen! 

 

Contact Ludwig :  benaltijdweg@gmail.com  

Contact Staf       :  stafkaart@skynet.be 
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