
Ondanks het soms zwaar bewolkt is blijft het de gehele dag droog.  



Sommige woningen hebben op het dak een kleine waterreservoir staan.  Overdag warmt dit 

water op en ’s avonds kan men een warme douche nemen met dit water. 





  



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 



 

 



 

 



 

 



 
We worden opgeschrikt bij het zien van een slang op ons pad.  Als we dichter komen zien we 

dat het om de niet giftige trapslang gaat.  Ze heeft haar naam te danken aan de dubbele streep 

aan weerszijden van de rug.  Hier en daar staan er ook dwarstrepen op die echter vager 

worden bij het ouder worden.  Ze wordt maximaal 160 cm lang.  Dit exemplaar is +/- 120 cm.  

De slang klimt in bomen om nesten leeg te roven.  Grotere prooien worden eerst gewurgd.  

Daar we weten dat deze slang ongevaarlijk is jennen we ze wat.  In Spanje worden slangen 

aanzien als ongedierte omdat sommige exemplaren nu eenmaal heel giftig kunnen zijn.  Als 

een Spanjaard een slang tegenkomt is de kans dan ook groot dat de slang dood geslagen wordt 

met een (lange) stok, ook al gaat het om een niet giftige soort. 

Allez, valt dan 

aan als je durft. 



Even later komen we een geitenhoedster tegen met haar kudde.  Het is een gemekker van 

jewelste.  Maar toch mooi om te zien. 



 

Hela, kijk eens naar mij.  Ik 

ben de kleinste van de hoop. 



Als de kudde ons in draf passeert gooien ze heel wat stof op.  Het is niet alleen het stof dat 

onze neus prikkelt, de geur is ook sterk aanwezig. 



 



 
Ons eindpunt vandaag is Ohanes.  We pauzeren even voor het standbeeld van de Heilige 

Diego Ventaja (het is de figuur op de sokkel en niet er voor!).  Diego Ventaja was een 

bisschop die werd vermoord tijdens de Spaanse burgeroorlog, slachtoffer van een religieuze 

vervolging.   



We begeven ons naar de toeristische informatiedienst om er een slaapgelegenheid te zoeken.  

Onmiddellijk wordt de ganse buurt opgetrommeld om ons te helpen.  Ze denken dat we 

Engelsen zijn en meteen haalt men er een Engelsman bij die in het dorp woont en juist op een 

communiefeest zit enkele straatjes verder.  Met twee drie tegelijk zijn ze aan het bellen.  De 

Engelsman is de man met das.  Bij aankomst zegt hij meteen dat we bij hem onderdak kunnen 

krijgen mochten ze voor ons geen slapen vinden.  

 



Men vindt echter slapen voor ons.  We kunnen voor 50 euro een huisje (casa rural) huren met 

alles er op en er aan.  In de plaatselijke winkel kopen we ingrediënten voor ons avondmaal en 

ontbijt.  We dienen hiervoor 4 euro per man uit te geven.  De plaatselijke wijn kost er 1,10 

euro per liter!  René maakt ratatouille met noedels. 



Casa rural 

Zondag 5 juni 2011 

 Van :  Ohanes 1.014 m 

 Naar :  Abrucena 978 m 

 Afstand :  30 km 

 Stijgen :  784 m 

 Dalen       :  826 m 

 Duur        :  7 uur 

Vandaag terug prachtig stapweer.  Zoals afgesproken laten we de sleutel achter op de tafel en 

trekken we de deur achter ons dicht.

 



 

 



We lopen vandaag enkele uren langs een zeer saaie weg waar maar weinig te zien is.  Op dit 

stuk weg loopt ook de GR 240.  Dit is een GR in lusvorm van zowat 300 km lengte.  Hopelijk 

is de volledige GR 240 niet zo saai. 



 

 



 

 



 

 



 

 



De klaproos of de papaver kleurt soms volledige velden.  Wereldwijd bestaan er zo’n 60 

soorten.   



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



We komen aan een recreatiecentrum.  Andalusië heeft meer van deze parken.  Ze zijn 

voorzien van tafels en banken.  Er is drinkbaar water aanwezig en er zijn installaties voorzien 

om te barbecueën.  Deze parken worden dan ook vaak gebruikt om familiefeestjes te houden. 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



We eindigen in Abrucena, zowat 7 km voor ons eindpunt Finana.  Maar over die laatste 7 km 

zouden we zowat 3 uur stappen en dat zien we voor vandaag niet meer zitten.  We 

overnachten er in een klein hotelletje voor 15 euro per persoon. 



 

Maandag 6 juni 2011 

 Van :  Abrucena 978 m 

 Naar :  Finana 928 m 

 Afstand :  7 km 

 Stijgen :  214 m 

 Dalen       :  188 m 

 Duur        :  3 uur 

Onze laatste stapdag.  Het is eigenlijk een grote heuvel die we dienen over te steken.  Veel is 

er niet te zien. 

 



 

We hebben er 8 stapdagen over gedaan.  In totaal hebben we 185 km afgelegd of een 

gemiddelde van 23 km per dag met een uitschieter van 42 km.  We hebben zowat 6.426 meter 

gestegen en 6.143 meter gedaald.   

 

  René        :  rene_vander_veken@hotmail.com 

  Ludwig    :  benaltijdweg@gmail.com 

 

 

 

Foto’s en tekst  :  Ludwig 
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