
 

 



Op het einde van de dag komen we aan de Rifugio Elisabetta Soldini (2.195 m).  De hut werd 

gebouwd in 1953 en werd flink uitgebreid in 1983.  De hut werd genoemd naar de 

wandelaarster Elisabetta Soldini die bij een bergwandeling om het leven kwam.  De hut is 

gelegen in Valle d’Aosta aan het einde van het Val Veny tussen het bergmassief van de Mont 

Blanc en de Grajische Alpen in. 



 

In het dalletje, onder de hut, plaatsen we onze tentjes en om 18.45 uur kruipen we al in onze 

slaapzak. 



Veenpluis, groeit vooral op vochtige, zure grond.  Opvallend is het lange, witte vruchtpluis, 

waaraan de naam ontleend is.   



Zaterdag 4 september 2010 

 Van :  Rifugio Elisabetta Soldini 2.195 m 

 Naar :  Courmayeur camping Grandes Jorasses 1.620 m 

 Afstand :  18 km 

 Stijgen :  1.404 m 

 Dalen       :  2.222 m 

 Duur        :  7 ½ uur 

 



 

 



 

 



Zoals alle vorige dagen zijn we nu ook opgestaan om 06.30 uur en omstreeks 07.30 uur zijn 

we op pad.  Een uurtje later zetten we koffie en eten ons ontbijt.  Er is terug geen wolkje aan 

de lucht en we dienen ons in te smeren tegen zonnebrand.  Daar we met het tentje trekken zijn 

we steeds als eerste weg en de eerste uren is er dan ook weinig volk te bekennen. 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



In een bloembak treffen we edelweiss aan.  In de vrije natuur is dit een beschermde bloem en 

mag niet geplukt worden.  De bloem wordt ongeveer 20 cm groot.  Het zijn witviltig behaarde 

planten met bloemhoofdjes in groepen omgeven door een sierlijke ster van witviltige blaadjes.  

Ze groeien meestal op moeilijk te bereiken plaatsen.  De bloem is door haar zeldzaamheid 

geliefd door heel wat mensen die menen dat de bloem, net zoals een klavertje vier, geluk en 

voorspoed brengt.  Menigeen is al om het leven gekomen om de bloem, op de gevaarlijke 

plaatsen, te proberen plukken.  Men kan ze echter ook zaaien, zoals te zien op bovenstaande 

foto, en doen het prima als rotsplantjes 



 

 



In Courmayeur mogen we onze rugzak achterlaten in het plaatselijk toeristisch bureau en 

verkennen we het stadje.  Nadien nemen we de bus naar de camping welke even buiten de 

stad ligt.  Het is de eerste camping die we aandoen.  Na het plaatsen van de tent nemen we een 

warme douche en doen er onze was.   



Zondag 5 september 2010 

 Van :  Courmayeur camping Grandes Jorasses 1.620 m 

 Naar :  Rifugio Elena 2.062 m 

 Afstand :  17 km 

 Stijgen :  1.340 m 

 Dalen       :  976 m 

 Duur        :  8 uur 

Als we ‘s morgens opstaan komt Staf met slecht nieuws.  Hij heeft voorbije nacht nagenoeg 

niet geslapen en heeft de ganse nacht liggen rillen van de koorts.  Is dit ten gevolge van de val 

of is hij ziek aan het worden?  Feit is dat Staf het niet ziet zitten om verder te stappen.  Hij 

voelt zich zo slecht dat hij besluit om vervroegd huiswaarts te keren.  Jammer maar het kan 

niet anders, de gezondheid moet uiteraard op de eerste plaats komen.  Louis en Ludwig zetten 

dan maar alleen de weg verder.  Met spijt nemen we afscheid van Staf. 

 

Af en toe merken we een of meerdere marmotten op.  Als je er één opmerkt is de kans groot 

dat je er nog meerdere in de buurt kunt zien.  De marmotten leven immers in familieverband. 



Onderweg komen we een onbemande hut tegen.  Je kunt er makkelijk met meerdere personen 

overnachten.   



 

 



 

 



 

 

Poesje  stoei, poesje 

 stoei, mijne selder 

staat in bloei  



Op de col entre deux Sauts (2.524 m) ziet het werkelijk zwart van het volk.  Het is zondag en 

de Italianen zijn er blijkbaar massaal op uitgetrokken om nog een flinke wandeling te doen bij 

goed weer.  Na de col is het dalen naar Rifugio Bonatti (2.025 m) waar we een lekkere soep 

bestellen. 



 



 

 



 

 



 

 



 

 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



We overnachten aan de rifugio Elena (2.062 m).  Louis zoekt zoals steeds de zwaarste stenen 

uit om er zeker van de zijn dat zijn tent een eventuele storm zonder problemen kan overleven.

 

In de hut maken we kennis met Tim (links) en met Jimmy (rechts).  Beiden, net zoals Louis, 

Limburgers.  We hebben de twee vrienden al meerdere keren ontmoet tijdens deze trekking en 

deze avond maken we er dan ook gebruik van om eens nader kennis te maken.  Jimmy werkt 

voor een busmaatschappij en Tim doet iets in de softwarebranche.  Beiden hebben ook al eens 

een jaar een trekking gedaan door Nieuw Zeeland.  En alle twee hebben ze te kampen met 

hetzelfde probleem.  Veel te weinig verlof! 



Louis is vandaag ook ten val gekomen.  Staf hield aan zijn val een bouddha stempel over op 

het voorhoofd en Louis houdt er een Gorbatsjovvlek aan over op het voorhoofd.  Gelukkig 

kan hij er wel nog mee lachen.  Na enkele pintjes gaan we omstreeks 19.30 uur slapen. 

 



Maandag 6 september 2010 

 Van :  Rifugio Elena 2.062 m 

 Naar :  Champex-Lac 1.482 m 

 Afstand :  18 km 

 Stijgen :  1.210 m 

 Dalen       :  1.639 m 

 Duur        :  10 uur 

Het is ‘s morgens tamelijk fris als we opstaan.  Maar er ligt gelukkig nog geen ijs op de tent.  

Dankzij de zware stenen die Louis heeft gebruikt voor zijn tent, is zijn tent blijven staan.  

Maar de zware storm die Louis dacht te krijgen is er niet gekomen.  Na het opbreken van de 

tent maken we nog vlug even gebruik van de toiletten van de hut en vertrekken dan terug als 

eerste.  We krijgen meteen een klim van zowat vijfhonderd meter voorgeschoteld die ons naar 

Grand Col Ferret (2.537 m) brengt.  Dat is meteen ook de grens Italië-Zwitserland.

 



Op de col brengen we met ons vuurtje water aan de kook en maken koffie.  Louis nuttigt het 

ontbijt op Italiaanse bodem en Ludwig ontbijt op Zwitserse bodem. 



 

 



 

 





Op het terras van Rifugio La Peule (2.071 m) drinken we een koffietje.  Je kan er overnachten 

in de hut maar je kan ook kiezen voor de yourt.  Evenwel is het in de yourt slapen op stro.  

We zien in de bergen meer en meer yourts opduiken.  Een yourt is eigenlijk een Mongoolse 

tent die door de nomaden bewoond wordt als ze rondtrekken in de koude steppe met hun vee.  

Het is echter de eerste keer dat we zien dat er op stro moet geslapen worden.  De meeste 

yourts die we al tegen gekomen zijn hebben bedden.  We zitten nu op Zwitsers grondgebied 

en dat voel je meteen in de geldbeugel.  Een drankje is hier gemiddeld zowat de helft duurder 

dan in Italië of Frankrijk. 

 



 

We komen terug een onbemande hut tegen.  Meestal kom je die tegen als je ze niet nodig 

hebt. 



 



 

 


