
 

Een rieten dak wordt gemaakt van eenjarig riet, meerjarig riet is hiervoor niet geschikt.  Na 

verloop van tijd verweerd het bovenste riet en kunnen er algen en mossen op komen.  Het mos 

dient handmatig verwijderd te worden waarna het riet dient opgeklopt te worden.   



 

 

Vistrap in de Vecht bij Junne.  Een vistrap is een waterbouwkundig kunstwerk dat tot doel 

heeft vissen toegang te geven tot een door een dijk, dam, stuw of sluis ontoegankelijk 

geworden achterland. 



 

 

Na de wandeling rijden we met Henk mee tot bij hem thuis.  Het grootste deel van de avond 

brengen we door in de “alcoserre”, zeg maar de bar van het huis.  Hier zijn veel trofeeën te 

zien die Henk gevonden heeft tijdens het kappen van bomen in het bos.  Op het vuur staat een 

stoofpotje van wild varken te pruttelen. 



 

 

(*) Heet niet Gerda maar antwoordt toch. 

Als ik met iets kan helpen Gerda, 

moet je het maar zeggen hoor. 

Awel ja.  Ga die 600 

palen in de schuur maar 

schillen en nadien mag je 

er een punt aan maken.(*) 

Eet jij graag wild Ludwig? 

Nee Henk, ik eet 

liever op mijn gemak. 



 

 

Waar haal je dat lekkere 

wild vlees vandaan Henk? 

Nou, dat is enkel te koop 

bij de betere slager. 

Ga je me straks wat 

helpen met het schillen 

van palen Ludwig?  Ik 

moet er nog 300 doen! 

Sorry Leo maar ik 

heb last in mijne rug. 



Zondag 15 april 2012 

 Van  :  Ommen 

 Naar  :  Nijverdal 

 Afstand  :  21 km 

 Duur         :  6 uur 

Na het overheerlijke ontbijt brengt Gerda ons, met de wagen, terug naar Ommen en zetten 

daar de wandeling verder.  Ook Henk is van de partij.  Voor de gelegenheid hebben we de 

grote rugzak thuis gelaten en doen we de tocht met de dagrugzak. 

 

De fuut of de kuiffuut leeft voornamelijk in meren en plassen.  We komen hem regelmatig 

tegen.  Zijn poten hebben geen vliezen waardoor de vogel zich nogal traag beweegt in het 

water.  Hij kan evenwel goed duiken en kan zowat een halve minuut onder water blijven om 

visjes te vangen. 



 

 



 

Vandaag trekken we door het Nationaal Park “Sallandse Heuvelrug” waar sporen van 

bewoning werden terug gevonden van meer dan 5.000 jaar oud.  Het landschap is in een ver 

verleden gevormd door schuivend ijs, smeltend water en stuivend zand. 



 

 



 

Twee ijstijden heeft het geduurd om de Sallandse Heuvelrug te vormen.  Ruim 150.000 jaar 

geleden bedekte een ijskap van 100 tot 400 meter dik de noordelijke helft van Nederland.  Als 

een gigantische bulldozer schoof het ijs centimeter voor centimeter alles voor zich uit.  

Daarbij werden rotsen van duizenden kilo’s helemaal meegevoerd vanuit Scandinavië en 

onderweg geleidelijk glad geschuurd of verpulverd. 



 

 



 

 



 

Er broeden meer dan 75 vogelsoorten in dit natuurpark.  Zeldzame vogels die hier nog 

voorkomen zijn:  roodborsttapuit,  raaf, nachtzwaluw en de korhoen.  Maar ook zwarte mees, 

kuifmees en kruisbek kan je er tegen komen.   



 

 



 

 

Vandaag is het een van de mooiste dagen van de trekking voor wat het weer betreft.  Het is 

wel vrij fris maar de zon schijnt nagenoeg de ganse dag.   



 

Na de tocht komt Gerda ons ophalen met de wagen en brengen we terug de nacht door in de 

woning van Henk en Gerda.  Deze keer heeft Gerda niet gekookt maar heeft Henk ons 

getrakteerd in het plaatselijke restaurant.   



Maandag 16 april 2012 

 Van  :  Nijverdal 

 Naar  :  Laren 

 Afstand  :  30 km 

 Duur         :  9 uur 

Om 05.15 uur loopt onze wekker af.  We moeten vroeg opstaan want een van de werknemers 

van Henk gaat ons naar ons vertrekpunt brengen en houthakkers beginnen nogal vroeg te 

werken.  Duizend maal dank aan Gerda en aan Henk voor de goede ontvangst bij hen thuis, de 

lekkere maaltijden en dranken en de warme en zachte bedden.  Ook dank voor het doen van 

onze vieze was.  Het was tof dat we bij jullie eens hebben kunnen logeren.  Leo zal wel nog 

eens terug komen want hij heeft de palen wel geschild gekregen maar hij moet er nog een 

punt aan maken. 

 



 

 



 

 



We lopen over het grondgebied van de gemeente Nijverdal maar in het dorp zelf komen we 

niet.  Nijverdal is de enige plaats in Nederland waar ooit goud gedolven is.  We letten dan ook 

niet veel op het landschap maar kijken vooral naar de grond.  Ondanks al onze opsporingen 

hebben we geen goud gevonden.  Tijdens de Tweede Wereldoorlog werd Nijverdal door de 

geallieerden volledig plat gebombardeerd om stellingen van de Duitse Werhmacht uit te 

schakelen. 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

Het Pieterpad werd bedacht tussen 1975 en 1981 door twee dames op leeftijd die vonden dat 

er ook in Nederland een langeafstandspad diende te komen die het gehele land doorkruist.  

Daar het pad begint in Pieterburen en eindigt op de Pietersberg in Maastricht heeft men het 

pad “Pieterpad” genoemd. 



 

 



 

We komen bij een boerderij waar een plaatje ons zegt dat we in de schuur koffie en andere 

drankjes kunnen vinden.  We maken er gretig gebruik van om een ietwat langere rustpauze in 

te lassen. 



 

 



 

 



 

 



In Laren zetten we onze tentjes op een boerderijcamping.  Eens onze tentjes staan opgesteld 

horen we zeggen dat het volgende nacht tot – 5° C gaat vriezen.  We zijn wat bang dat onze 

slaapzak niet berekend is op deze temperatuur en ik ga aan de boer vragen of hij niet een paar 

dekens kan missen.  De boer denkt even na en neemt me dan mee naar een heuse slaapzaal 

waar we gebruik van mogen maken.  Ik ga meteen het goede nieuws vertellen aan Leo maar 

zeg hem er wel bij dat hij het bed dient te delen met een vreemde vrouw.  Dat vertrouwt hij 

niet en Leo gaat eerst een kijkje nemen.  Hij heeft het niet zo begrepen op vreemde vrouwen. 



 

Maar als Leo ziet dat het een blanke dame is twijfelt hij niet en breekt meteen zijn tent af. 

 

Dinsdag 17 april 2012 

 Van  :  Laren 

 Naar  :  Vorden 

 Afstand  :  14 km 

 Duur         :  3 uur 

We hebben het deze nacht niet koud gehad, met dank aan de uitbater van de camping.  

Vandaag een korte dag tot het station van Vorden.  Dan zit er voor ons het eerste deel van het 

Pieterpad op. Als we pas weg zijn merken we, heel in de verte, een grazende ree voor een bos. 

 



 

 



 

 



 

 

 



 

 



 

 



 

Huis “Den Bramel” in Vorden.  Oorspronkelijk gebouwd in de 17
de

 eeuw maar nadien 

meerdere keren herbouwd en of gerestaureerd.  Vroeger was het een kasteel, nu een landhuis. 



 

We hebben nog niet de helft van het Pieterpad afgelegd.  224 kilometer hebben we al achter 

de kiezen.  Normaal gezien doe ik in september 2012 het vervolg van het Pieterpad.  Leo zal 

er dan niet bij zijn want die zit dan op een klettersteig.   

 

 

 Ludwig    :  benaltijdweg@gmail.com 

 Leo           :  leodekort@skynet.be 

 Henk        :  info@houthandeljansen.nl 
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