
 

 

 

 

 



VOORSTELLING TOCHT 

Het is de bedoeling dat ik een pelgrimstocht onderneem naar Santiago de Compostela, 

vertrekkend aan de Waddenzee (in het noorden van Nederland) maar tevens (in de 

winterperiode) ook vertrekkend van uit Cadiz, het zuiden van Spanje (Via de la Plata) Op 

deze manier zal ik dan een tocht gedaan hebben van de Noordzee tot de Middellandse Zee in 

Spanje.  Tot de Pyreneeën is de vooropgestelde route al meer dan 3.000 km.  Ik zal er dus wel 

een tijdje zoet mee zijn.  Normaal gezien doe ik deze tocht alleen met de tent en met de 

rugzak maar af en toe zal ik wel eens vergezeld worden door een wandelvriend en zal ik ook 

wel eens gebruik maken van een onderdak.   

De pelgrim 

 

Ik ben Ludwig D’Haese, ben 57 jaar, met pensioen, gehuwd en heb drie zonen en twee 

kleinzonen.  Wandelen is mijn passie en ik wandel dan ook elke maand ongeveer een tiental 

dagen.  Het deel dat ik nu doe is van Brienne-Le-Chateau tot Auxerre.  Voor deze tocht heb ik 

voor elke dag een onderkomen gereserveerd.  Ik heb de tent dan ook thuis gelaten.  Hieronder 

een kaartje van de tocht in zijn geheel.  Het traject aangegeven met de rode bolletjes heb ik al 

achter de kiezen.  Het traject aangegeven door de  zwarte lijntjes dient nog gelopen te worden. 

 



 



Donderdag 12 september 2013 

 Van  :  Brienne-le-Château 125 m 

 Naar  :  La-Loge-aux-Chèvres 160 m 

 Stijgen  :  300 m 

 Dalen  :  300 m 

 Afstand  :  26 km 

 Duur         :  7 uur 

Ik zet mijn weg naar Santiago de Compostela verder.  Ik ben gisterenavond aangekomen in 

Brienne-le-Château en heb terug mijn intrek kunnen nemen in het pelgrimshuis, zie foto 

hieronder.  Wederom had ik de gehele woning voor mij alleen.   

 

 



 

Van aan  het pelgrimshuis dien ik een lange dreef door te lopen.  Achter mij zie ik, in de verte, 

nog het kasteel van Brienne-le-Château.  Het heeft de voorbije nacht geregend en op sommige 

plaatsen is het dan ook wat modderig. 



 

 



 

Ik loop door de mooie bossen van Brienne-le-Château en kom geen mens tegen.  Het is 

bewolkt met af en toe een opklaring maar het blijft droog en al vlug trek ik de korte broek 

aan. 



 

 



 

 

Ik kom hier nog een echte onbewaakte overweg tegen.  Geen belsignaal, geen wit of rode 

knipperlichten en geen slagbomen. 



 

 



 

 

Ik bevind me nu in het departement “Aube” dat gelegen is in de provincie “Champagne”.  Dat 

is ook de reden waarom men het hier soms over “Aube-en-Champage” heeft. 



 

 



 

 

Sommige wegwijzers zijn aan een restauratie toe.  Het is september en dat is ook de maand 

waarin veel paddenstoelen groeien. 



 

 



 

 

Een hol, vermoedelijk van een vos, wordt meestal enkel gebruikt door drachtige vrouwtjes.  

Buiten het voortplantingsseizoen verblijft de vos overdag meestal op beschutte plaatsen. 



  

De kerk Saint Quentin in Dienville is tegenwoordig een historisch monument.  Het orgel uit 

de kerk stamt uit 1791.  De vierkante kerktoren is 42 meter hoog en stamt uit 1784.  Aan het 

einde van de 18
e
 eeuw hingen er negen klokken in de kerk.  Zeven hiervan zijn verdwenen 

tijdens de Revolutie en de andere twee zijn verloren gegaan op 1 februari 1814.  In 1820 

zegende de Bisschop van Bourgogne zes nieuwe klokken in.  



 

 



 

 

In Dienville staat een gedenkplaat dat de herinnering levendig houdt aan de bloedige slag die 

Napoleon er leverde op 1 februari 1814. 



 

 



 

 

De Aube is 248 km lang en is een zijrivier van de Seine.  De bron van de Aube bevindt zich in 

het departement Haute-Marne, op het plateau van Langres, vlak bij het plaatsje Auberive.   De hal van 

Dienville, gelegen in het hart van het Regionaal Natuurpark van Forêt d’Orient,  werd 

gebouwd in 1866, op de plaats waar voorheen een houten hal uit 1536 stond.  Deze hal is 

echter verloren gegaan bij een grote brand.  De huidige hal is 35 meter lang en 15 meter breed 

en bestaat onder andere uit 24 pilaren met daartussen smeedijzeren hekken.  De hal heeft 

verschillende doeleinden gekend, zo is zij gebruikt als gemeentehuis en als brandweerkazerne. 

De hal wordt tegenwoordig gebruikt als overdekte parkeerruimte. 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Bron_%28water%29
http://nl.wikipedia.org/wiki/Haute-Marne
http://nl.wikipedia.org/wiki/Plateau_van_Langres
http://nl.wikipedia.org/wiki/Auberive_%28Haute-Marne%29


 

 



 

 

En volgens de kaart hierboven zitten er verschillende soorten vis op de Aube.  Een visser 

langs de oever waagt zijn kans. 



 

 



 

 

Als de stapel brandhout maar lang genoeg aan de rand van de weg blijft liggen maakt men er 

meteen gebruik van om er de wit-rode streepjes van de GR op aan te brengen. 



 

 



 

 

Hier woont duidelijk een liefhebber van oldtimers en alles wat er mee te maken heeft. 



 

 



  

In het dorpje “Amance” neem ik een middagpauze op het kerkplein.  Ik zit er nog maar pas als 

er een oud vrouwtje van in de tachtig eens naar de pelgrim komt kijken van in haar deurgat.  

Even later komt ze terug en brengt ze me vier perziken.  Ze komen uit haar eigen tuin en zo 

lekker en sappig kun je ze nergens kopen verzekert het oudje me. 



 

 



 

 

Ik eindig vandaag in La-Loge-aux-Chèvres en heb er een plaatsje gereserveerd in de gîte 

d’étape.  Er zijn blijkbaar twee gîtes d’étape en ze liggen dan nog juist mooi naast elkaar.  Er 

is de mooie blokhut en een al wat ouder gebouw.  Als ik mij naar de uitbater van de gîte 

begeef hoop ik natuurlijk dat ik een plaatsje in de blokhut heb gereserveerd. 



  

 

Ik heb pech.  Het is niet de blokhut waar ik terecht kan maar in het andere gebouw maar van 

binnen is het toch mooi gerenoveerd en het is er proper.  Ik krijg er meteen een streekbiertje 

aangeboden.  De uitbaters hebben mij tevens verwend met een heerlijk diner.  Ik ben weer de 

enige gast in de gîte. 



Vrijdag 13 september 2013 

 Van  :  La-Loge-aux-Chèvres 160 m 

 Naar  :  Bar-sur-Seine 150 m 

 Stijgen  :  400 m 

 Dalen  :  400 m 

 Afstand  :  31 km 

 Duur         :  8 uur 

Ik heb een heerlijke nachtrust achter de rug.  De uitbaters hebben me tevens een lekker ontbijt 

geserveerd in de gîte.  Ze bieden me tevens ook nog wat droogvoeding aan die andere 

pelgrims er achtergelaten hebben maar ik bedank er voor, ik heb immers geen kookstelletje 

mee. 

 

  



 

 



 

 

Ik passeer het piepkleine gemeentehuisje van het dorp en omdat de deur open staat spring ik 

toch maar even binnen.  De burgemeester is aanwezig en hij zegt dat de deur letterlijk het hele 

jaar door open staat als hij aanwezig is.  Zo weet men meteen dat iedereen er welkom is.  En 

dat de burelen gevestigd zijn in een klein huisje dat deert hem niet zegt hij.  Hij voegt er 

tevens aan toe dat hij geen geld wil uittrekken voor een groter gebouw want dat zou smossen 

zijn met het geld van de belastingbetalers.  Als je het mij vraagt, het is een wijze burgervader. 



 

 



 

 

Zowel de kerk als bepaalde delen van het kerkhof zijn geklasseerd als monument.  Misschien 

daarom dat een oud graf niet moet wijken voor een haag? 



  

 

Ik loop even rond op het kerkhof.   De oudste grafsteen waarvan ik het jaartal van overlijden 

kan lezen is van 1871 maar er zijn meerdere graven waarvan de inscripties niet meer zichtbaar 

zijn. 



 

 



 

  

Het Meer van Amance is met zijn 500 hectare het grootste wateroppervlak in Europa dat 

uitsluitend bestemd is voor speedboten.  De haven Port Dienville is uitgegroeid tot de 

thuishaven van jet- en waterskiërs.  Je kunt hier ook parasailen.  In de haven zijn motorboten 

te huur en indien je nog geen vaarbewijs hebt, kan je deze hier ook halen.  



 

 


