
 

 

 

 



VOORSTELLING TOCHT 

Het is de bedoeling dat ik een pelgrimstocht onderneem naar Santiago de Compostela, 

vertrekkend aan de Waddenzee (in het noorden van Nederland) tot de Atlantische oceaan in 

Spanje, via verschillende GR- en pelgrimspaden.  Hieronder een schets van de route die ik nu 

gelopen heb.   

 

Op de volgende bladzijde toon ik de route in zijn geheel.  Het traject met de rode bolletjes is 

het traject dat ik reeds heb afgelegd.  Het traject aangegeven met de blauwe bolletjes is het 

traject dat ik nu gelopen heb.  De zwarte verbindingslijnen dienen nog gelopen te worden.  

 



 



DEELNEMERS 

 

Ik ben Ludwig D’Haese, ben 59 jaar, heb een 

vrouw, drie kinderen en drie kleinkinderen  

 Ik woon in Merchtem en ben een politieagent 

(vroegere rijkswachter) op rust.   

Wandelen is mijn passie en maandelijks trek ik 

er voor een tiental dagen op uit, soms alleen en 

soms met een klein groepje.  Ik doe dit het 

gehele jaar door, dus ook in de wintermaanden. 

                                                                                                                                               

 

 

 

                                                                                                                                                                           

 

 

Erwin Sabbe, 53 jaar, gehuwd en heeft twee 

nog inwonende kinderen.  Hij is tevens mijn 

achterneef. 

Hij is Preventionmanager en 

Qualitiemanager bij N.V.  New Manta 

Belgium en heeft dan ook lange werkdagen 

en weinig verlof.   

Hij maakt tevens deel uit van de folkgroep 

Roots , die ook een eigen CD heeft 

uitgebracht. 

Als hij nog wat tijd over heeft en toch eens 

met vakantie kan gaan, kiest hij voor een 

wandelvakantie. 

 

 



Dinsdag 12 mei 2015 

 Van  :  Mont-De-Marsan 

 Naar  :  Saint-Sever 

 Stijgen  :  300 m 

 Dalen  :  200 m 

 Afstand  :  22 km 

 Duur         :  6 uur 

Gisteren zijn we met het vliegtuig en de trein tot in Mont-De-Marsan geraakt.  We hebben er 

een tweepersoonskamer gekregen in de plaatselijke refuge van de Vrienden van Vézelay. 

 

 



 

 



 

 

Het is zeer warm vandaag, om en bij de 30° C maar door het vele vocht in de lucht is de 

zichtbaarheid niet al te goed.  Normaal gezien zouden we in de verte immers reeds de 

Pyreneeën moeten kunnen zien maar dat is niet het geval. 



 

 



 

Op het kerkhof, rond de kerk, van Saint-Christaud bevindt zich het graf van de wacht van het 

lichaam van Lodewijk XVI, Bertrand Petit-Lousseteau en zijn broer.  We hebben het graf zelf 

echter niet gevonden. 



 

 



  

 

Het kerkje van Saint-Christaud heeft twee klokken die in het deurportaal kunnen bediend 

worden.  Erwin probeert alvast of dit echt wel het geval is. 



 

 



 

   

Onze eindbestemming vandaag is Saint-Sever.  Dit dorpje ligt aan de rivier Adour.   Deze 

ontspringt in de Pyreneeën op de Col du Tourmalet en mondt, na 350 km, uit in de Atlantische 

Oceaan. 



 

 



  

Als we bij de refuge aankomen, worden we er hartelijk ontvangen door Philippe in onze eigen 

taal.  Philippe is een van de vrijwilligers die zich ontfermt over de refuge.  Hij heeft ook 

enkele jaren in België gewerkt vandaar zijn Nederlands. 



 

De refuge bevindt zich in het Jacobijner klooster dat gesticht werd in 1280.  Het heeft een 

mooie binnenkoer en een museum met als thema de Apocalypse. 



 

 



 

  

Op de plaats van dit beeld werd Saint Sever gemarteld en onthoofd door vandalen.   We delen 

de refuge met drie Fransen. 



Woensdag 13 mei 2015 

 Van  :  Saint-Sever 

 Naar  :  Beyries 

 Stijgen  :  500 m 

 Dalen  :  500 m 

 Afstand  :  29 km 

 Duur         :  8 uur 

We zijn al vroeg uit de veren want  het gaat terug warm worden en het is een lange stapdag. 

 

 



  

 

Pelgrimswegen gaan veelal over oude Romeinse wegen.  De Romeinen legden duizenden 

kilometers wegen aan naar alle delen en kolonies van het Romeinse Rijk om met hun legers 

snel ter plaatse te zijn in geval van een opstand.  



 

 



 

 

Ook handelaars maakten gretig gebruik van deze wegen. Vandaar ook het gezegde “alle 

wegen leiden naar Rome”. Het waren de eerste echt goede wegen. De wegen werden massaal 

aangelegd door Romeinse soldaten.  



 

De weg werd eerst uitgegraven. Vervolgens kwam er een funderingslaag van dikke stenen. 

Dan volgde een laag van kiezel en zand om dan te eindigen met de afwerkingslaag zijnde 

platte kasseistenen of gebakken terracottategels. 



  

 

We overnachten in de gemeentelijke feestzaal van Beyries.  De verantwoordelijke, die naast 

de feestzaal woont, had ons al van ver zien aankomen.  We hebben er een keuken ter 

beschikking en de frigo is voorzien van al het nodige. 



Donderdag 14 mei 2015 

 Van  :  Beyries 

 Naar  :  Orthez 

 Stijgen  :  300 m 

 Dalen  :  400 m 

 Afstand  :  18 km 

 Duur         :  4 uur 

Het weer is aan het veranderen.  De grote hitte is voorbij en het zou ook gaan regenen.  We 

slapen vandaag wat langer want we voorzien geen lange afstand af te leggen. 

 

 



  

De verantwoordelijke van de feestzaal toont ons, bij vertrek, waar de Pyreneeën zich 

bevinden.  De vorige dagen konden we de Pyreneeën niet zien door een te grote 

luchtvochtigheid en vandaag kunnen we ze niet zien door de bewolking. 



 

 



 

 

Uit een zijweg komt een kudde koeien.  De boerin doet ons teken om achter het vee te blijven.  

De koeien hebben hier duidelijk voorrang. 



 

 



  

 

Bamboe behoort tot de familie van de grassen en komt in heel veel streken voor.  Bamboe 

bloeit zelden, zowat één keer om de 150 jaar.   



 

 



 

 
Maar als bamboe eenmaal bloeit dan is dit nagenoeg wereldwijd.  Nadien sterft de plant af.  

Voor biologen is het nog steeds een raadsel hoe het komt dat alle bamboeplanten gelijktijdig 

bloeien en hoe het komt dat daar zowat 150 jaar tussen zit.   



 

 



 

 

De versterkte oude brug uit de 13
de

 eeuw, over de Gave de Pau werden in augustus 1569 de 

aanvallende Hugenoten tegengehouden. 



 

 



 

 

Maar ook in februari 1814 hebben 45 soldaten van het leger van Napoleon gedurende één dag 

de aanvallen van het Britse leger kunnen weerstaan vanin de toren van de oude brug, tijdens 

de slag van Orthez. 



 

 

We logeren terug in een refuge van de Vrienden van Vézelay.  Het is een mooie refuge 

gelegen in de toren van een geklasseerd gebouw.  Ook de drie Fransen overnachten er. 



  

De refuge is voorzien van alle comfort.  Er is een wasmachine en een droogkast waar we 

gretig gebruik van gemaakt hebben. 

Vrijdag 15 mei 2015 

 Van  :  Orthez 

 Naar  :  Sauveterre-de-Béarn 

 Stijgen  :  700 m 

 Dalen  :  700 m 

 Afstand  :  25 km 

 Duur         :  8 uur 

 



 

 



   

 

We stappen regelmatig voorbij bosjes eucalyptusbomen.  Uit de bladeren van de 

eucalyptusboom wordt aromatische olie gewonnen die wordt gebruikt bij het inhaleren als 

men een verkoudheid heeft om de luchtwegen vrij te maken.   



 

 



Vooral bij temperaturen van boven de 30° is de olie van de eucalyptusboom erg brandbaar en 

vaak de oorzaak van hevige bosbranden.  De eucalyptusboom (koortsboom) is een zeer snel 

groeiende, altijd groene loofboom met een rechte stam en meestal open, eerst kegelvormige, 

later afgeronde kroon.  



 

 



 

 
In tropische en subtropische gebieden bereikt hij een hoogte van 60 m.  Hier, in Zuid-Europa 

hooguit 40 m.  Als je ruimte in de tuin hebt, is een dergelijk boompje wel aardig, want door 

de scherpe geur van zijn bladeren houdt hij vliegen en muggen op een afstand, zegt men.  



 

 



 

 
Eucalyptusbomen worden, daar waar zij inheems zijn, vaak gebruikt om moerasgebieden 

droog te leggen en daarmee de malariamug te bestrijden. Deze bomen hebben een uitgebreid 

wortelstelsel dat, als een soort spons, veel vocht kan opnemen. Het hout is bestand tegen 

aantasting door termieten. Het wordt ook veel gebruikt als grondstof voor papier. 



 

 



 

 

We logeren in een kleine refuge samen met nog een stel Fransen.  In het dorp is geen 

winkeltje maar de eigenares van de refuge heeft voor ons gekookt. 


