
 

Een prachtige dode boom waarschijnlijk getroffen door de bliksem.  Volgens Loe is deze 

boom de boswachter.  Volgens André is het een monumentale boom.  Is het een eik, een 

kastanje of nog een andere soort?  Niemand van ons die het weet. 



 

 



 

 



 

 

Op deze kale hoogvlakte is het zoeken naar wat schaduw.  Maar Loe heeft daar een goede 

neus voor.  Reeds van ver duidt hij een plaatsje aan waar hij denkt dat er wat schaduw te 

vinden is.  En meestal heeft hij ook gelijk al moeten we ons soms nogal klein maken. 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

Ook het pijpenstrootje treft men hier aan.  Het pijpenstrootje is een waardplant voor de rupsen 

van de kleine hageheld, rietvink, bont dikkopje, groot dikkopje, bont zandoogje, koevinkje, 

boserebia, blauwoogvlinder en de witstipgrasuil. 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Waardplant
http://nl.wikipedia.org/wiki/Rups
http://nl.wikipedia.org/wiki/Kleine_hageheld
http://nl.wikipedia.org/wiki/Rietvink_%28vlinder%29
http://nl.wikipedia.org/wiki/Bont_dikkopje
http://nl.wikipedia.org/wiki/Groot_dikkopje
http://nl.wikipedia.org/wiki/Bont_zandoogje
http://nl.wikipedia.org/wiki/Koevinkje
http://nl.wikipedia.org/wiki/Boserebia
http://nl.wikipedia.org/wiki/Blauwoogvlinder
http://nl.wikipedia.org/wiki/Witstipgrasuil


 

 



 

 

Het brugje is ingestort maar het water is niet breed en niet diep zodat we er zonder al te veel 

moeite over kunnen. 



 

 



 

 

We komen terug in een gehuchtje van enkele huizen waar we deze wegwijzer aantreffen.  Op 

de paal hangt er een bordje waarop staat dat het eigenlijk een kunstwerk is.  Er hangt ook een 

collectebus aan de paal waar je een donatie mag doen voor het instant houden van het 

kunstwerk. 



 

 



 

 



 

 



 

Ons eindpunt vandaag is Les Bastides.  Er is geen camping maar er is wel een auberge.  De 

auberge zit echter vol maar we mogen wel ons tentje plaatsen op een stuk weide van de 

auberge.  Aanvankelijk staat er nog maar één tentje maar tegen de avond aan staat het terrein 

vol met tentjes, ik schat zo een twaalftal.   

 

Woensdag 1 augustus 2012 

 Van :  Les Bastides 1.120 m 

 Naar :  Florac 600 m 

 Afstand :  27 km 

 Stijgen :  700 m 

 Dalen       :  1.200 m 

 Duur        :  8 uur 

 

Vandaag is het onze laatste dag.  Het is geen al te zware dag vandaag maar toch beslissen we 

om vroeg te vertrekken zodat we tijd over hebben om wat te flaneren in Florac. 



 

 

We werpen nog een laatste blik op de auberge waar we, ondanks we niet hadden gereserveerd, 

toch een avondmaal gekregen hebben.  We kunnen er ’s morgens ook vers brood kopen. 



 

 



 

 



 

 

Ons hoogste punt vandaag is Signal de Ventalon (1.350 m).  Bij helder weer kun je van hieruit 

de Alpen zien. 



 

 



 

 

De dopheide of erica staat her en der al in bloei.  Dophei is zo genoemd omdat de vruchten op 

notendoppen lijken. 



 

 



 

 

Op een col staan er een aantal hopen opeengestapelde stenen.  In de bergen treft men wel 

regelmatig stenen mannetjes aan die u bij sneeuw(storm) de weg moeten wijzen.  Maar 

waarom er hier zoveel staan weten we niet. 

De heuveltjes  van Erika 

zijn een streling voor het 

oog je  klimt er met het 

grootste gemak o ja en 

komt vanzelf  omhoog het 

is volop  romantica op de 

heuveltjes van Erika 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

Vandaag nog geen enkele (echte) ezel tegen gekomen.  Ook Trotinette hebben we niet meer 

gezien. 



 

 



 

 



 

 



 

 

We passeren een oude vervallen schuilhut.  Toen we de Stevensonroute deden zijn we hier 

ook gepasseerd.  Toen konden we zien dat deze hut wordt bewoond door een landloper.  

Momenteel is er niemand aanwezig. 



 

 



 

 

Een paar uitgebroken koeien kruisen ons pad. 



 

 



 

 



 

 

We zetten terug onze tent op op de camping in Florac.  Vervolgens gaan we het stadje 

verkennen.  Deze fraaie grensstad tussen protestanten en katholieken heeft haar oude straatjes 

met hoge en smalle gevels weten te bewaren 



 

 



 

 

Op een binnenpleintje treffen we mooie muurschilderingen aan op enkele blinde muren.  Het 

binnenplein wordt tevens gebruikt als openluchtrestaurant. 



 

 



 

Het Kasteel van Florac (Château de Florac) is een 13e eeuws kasteel.  Het werd herbouwd in 

1652 na de hugenotenoorlogen. Tijdens de Franse Revolutie werd het kasteel omgebouwd tot 

een "zouthok" voor de opslag van zout. Sinds 1976 is het kasteel het pronkstuk van het 

Nationaal Park Cevennen waarvan de beheersorganisatie, die haar hoofdzetel in het kasteel 

heeft, voor de restauratie gezorgd heeft. 

http://nl.wikipedia.org/wiki/13e_eeuw
http://nl.wikipedia.org/wiki/Kasteel
http://nl.wikipedia.org/wiki/1652
http://nl.wikipedia.org/wiki/Hugenotenoorlogen
http://nl.wikipedia.org/wiki/Franse_Revolutie
http://nl.wikipedia.org/wiki/Nationaal_Park_Cevennen


 

 



 

 

VOOR 



 

NA 

128 km hebben we afgelegd in vijf stapdagen of een gemiddelde van 26 km per dag.  4.800 m 

hebben we gestegen en ongeveer evenveel meters gedaald of een gemiddelde van +/- 1.000 

hoogtemeters per dag.  We hebben de tocht gelopen in 43 uur of zowat een gemiddelde van 9 

uur per dag.  Het was een mooie tocht in een mooi en interessant gebied. 

 

 

 Ludwig  :  benaltijdweg@gmail.com 

Loe         :  loe.vanderdonckt@skynet.be 

André     :  anenmp@gmail.com 

 

Tekst   :  Ludwig 

Foto’s :  Ludwig, André en Loe 
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