
 



 

Een GR boom die u duidelijk moet maken welke richting je uit moet.  Het is weer een wirwar 

van wegen in alle richtingen. 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

Af en toe krijg ik een flinke bui over het hoofd.  Wanneer het kan ga ik schuilen maar als je in 

de velden of in de bossen zit is dat niet zo evident.   



 

 



 

 

De grachten en de beken lopen hier gewoon door de tuinen en als het moet ook onder de 

woningen. 



 

 



 

 







 

Ik denk dat ik in de buurt van een schooltje ben. 

 



 

 



 

 



 

 



 

  

Als ik toe kom in Saint-Bris-des Bois heeft het al een tijdje niet meer geregend en ben ik 

droog.  Ik overnacht terug in een hotelletje. 



Maandag 19 maart 2012 

 Van  :  Saint-Bris-des Bois 45 m 

 Naar  :  Cognac 25 m 

 Afstand  :  37 km 

 Stijgen  :  700 m 

 Dalen        :  700 m 

 Duur         :  10 uur 

 

Ik heb vandaag terug een lange dag.  Volgens de weersvooruitzichten zou het vandaag de 

ganse dag droog blijven maar wel naar de frisse kant.  Ik vertrek reeds bij schemer en krijg 

een mooie zonsopgang te zien. 

 



 

 

Vandaag krijg ik wat van alles voorgeschoteld, kalkplateaus, wijngaarden, velden, weiden en 

bossen. 













 



 





 



















 

Ha, hier staat mijn eerste grasmachine. 













 



 



In Cognac stop ik deze tocht.  Iets minder dan 200 km heb ik afgelegd.  Nog zowat 1.300 km 

te gaan voordat ik in Grasse aankom.  Volgende keer zal ik in oktober komen dan zijn de 

druiven rijp en kan ik er af en toe eentje meeplukken.  De eerste dagen van deze trekking had 

ik mooi en warm weer maar de tweede helft van de trekking was wat minder.  Maar ik mag 

niet klagen, ik heb maar één dag regen gehad.  Van Cognac rijd ik met de trein naar 

Angoulème waar ik de TGV naar Brussel neem.  Deze keer slaagt de TGV er in om aan te 

komen met meer dan 2 uur vertraging.  Ik heb terug een formulier ingevuld en opgestuurd.  

Ditmaal krijg ik 50% van het ticket teruggestort op de rekening of 100% aan een tegoedbon.  

Volgende maand ben ik terug op pad.  Dan ga is samen met mijn goede vriend “Leo” het 

Pieterpad in Nederland lopen.   

 

 

 Ludwig    :  benaltijdweg@gmail.com 
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