
 

 

Het plaatsje heeft een belangrijke rol gespeeld bij de herverovering op de Muzelmannen, 

waarbij het constant vechten was tegen de legers van Córdoba. 



 

 



 

 

1090 km nog tot Santiago de Compostela staat hier keurig aangegeven op de basaltstenen 

wegwijzer met het reliëf van de Mozárabe. 



 

 



 

 

De witte dorpjes die we dagelijks aandoen in Andalusië  waren in de tijd van de Moren zeker 

niet wit.  In de XVII eeuw, toen Andadlusië gebukt ging onder een heftige pestepidemie en 

men dacht dat kalk een desinfecterende werking had, besloot men de huizen wit te kalken, en 

binnen zag het er veel ruimer en netter uit.  Sedertdien heeft men deze traditie in ere 

gehouden.  



 

 



 

 



 

 

We volgen nu de oude route naar Baena.  Alles is goed aangeduid en de weg loopt steeds naar 

beneden door ruw terrein afgewisseld met de onvermijdelijke olijvenplantages.  De kanten 

begroeid met uitlopende Agaves, langs Fincas (boerderijen) en over Arroyos (kreekjes).  

Volkomen verlaten begeleid door kwetterende vogels is dit een heerlijke route. 



 

Bij gebrek aan een droogkast moeten we ons wat behelpen met het drogen van de was.  We 

slapen terug in een albergue met donatie en zijn terug de enige pelgrims. 



Woensdag 9 december 2015 

 Van  :  Castro del Rio 220 m 

 Naar  :  Santa Cruz 200 m 

 Stijgen  :  500 m 

 Dalen  :  500 m 

 Afstand  :  25 km 

 Duur         :  7 uur 

 

 



 

 

De sleutel van de albergue diende wederom afgehaald, en teruggebracht te worden op het 

politiebureel.  De lokale politie is gehuisvest in een mooi pand met mooie patio. 



 

 



 

 

We doorlopen het dorpje Espejo dat gedomineerd wordt door de meubelindustrie. 



 

 

 



 

Deze dames zijn druk in de weer met het schilderen van parkeervakken.  Hier doen ze dit nog 

geheel handmatig, eerst met tape alles afplakken en vervolgens schilderen met de borstel. 



 

 

In Santa Cruz zelf is er geen albergue maar de pelgrims kunnen wel terecht in hostal Casa 

José aan pelgrimstarief. 

Donderdag 10 december 2015 

 Van  :  Santa Cruz 200 m 

 Naar  :  Cordoba 100 m 

 Stijgen  :  500 m 

 Dalen  :  600 m 

 Afstand  :  27 km 

 Duur         :  8 uur 



 

Een ontbijt in Spanje is goedkoop maar veel moet je er niet van verwachten. 



 

 



 

Over de berg meteen een ver uitzicht over het bekken van Córdoba met glooiende akkers 

zover het oog reikt. 



 

 

 



 

De bergen zijn minder hoog maar duidelijk aanwezig.  Het landschap wordt hierdoor 

kleinschaliger wat lekker loopt.  De bermen zijn wild begroeid waar zelfs konijnen zich laten 

zien. 



 

 



 

 

 

Men  heeft jonge boompjes aangeplant.  Het rupsvoertuig heeft een een soort spade die een 

cirkelvormige goot maakt rond de plant.  Nadien komt een traktor de gootjes vullen met 

water. 



 



 

 

 

Een klein slangetje ligt te zonnen op het pad.  Ik denk dat het een jonge adderringslang is.  

Deze is niet giftig en dus ongevaarlijk voor de mens al kan de slang wel bijten.  Ze eet vissen, 

kikkers en padden en kan dus heel goed zwemmen. 



 

Er zijn 9 niet giftige slagensoorten en 6 giftige slangensoorten in Spanje.  Er zijn veel slangen 

in Spanje, de meeste vind men in de heuvels, bergen en bosgebieden.  De gevaarlijkste 

periode van het jaar is in de lente en de zomer, in de herfst en in de winter gaan of zijn ze in 

hun winterslaap. 





 

  
De Spaanse bevolking is met 40.000.000 en groeit elk jaar tot 80.000.000 in de 

zomermaanden door de toeristen.  In gans Europa zijn er jaarlijks 50 doden door slangen, 

daarvan zijn er 3 tot 6 in Spanje.  Van deze 3 tot 6 zijn er dan nog 1 tot 3 in Catalonië.  De 

voorgaande feiten geven u een kans van 1 op 13.300.000 op een slangenbeet.  Dood door een 

bijen- of wespensteek is waarschijnlijker. 



 



 

We komen in de stad Córdoba..  Het is de hoofdstad van de provincie Córdoba.  De stad ligt 

op 122 meter boven zeeniveau, aan de rivier Guadalquivir en aan de voet van het gebergte 

Sierra Morena.  Het is de derde grootste  stad van Andalusië.  Het is tevens de warmste stad 

van Europa, de temperatuur stijgt elk jaar weer maandenlang onafgebroken boven de 35 

graden.  Op 23 juli 1995 werd een recordtemperatuur gemeten van 46,6 graden Celsius. 

https://nl.wikipedia.org/wiki/C%C3%B3rdoba_%28provincie_van_Spanje%29
https://nl.wikipedia.org/wiki/Guadalquivir
https://nl.wikipedia.org/wiki/Andalusi%C3%AB
https://nl.wikipedia.org/wiki/Europa_%28werelddeel%29


 

  

 



 

Plaza de la Corredera.  Dit 18d-eeuwse, bijzondere plein is al eeuwenlang een 

ontmoetingsplaats voor allerlei festiviteiten en markten.  Het rechthoekige model volgt als 

enige in Andalusië het traditioneel Castilliaanse Plaza Mayor.  Tijdens de Romeinse periode 

was het de hoofdingang van het amfitheater.  Ook werden hier tot in de 19de eeuw nog 

stierengevechten gehouden, maar de Plaza de la Corredera wordt nu omgeven door gezellige 

galerijen waarlangs je op je gemak kan kuieren. 



 

 



 

 

Na vertoon van mijn dienstkaart en een kort gesprekje mag ik plaats nemen tussen mijn 

spaanse collegas voor een foto. 



 

Córdoba was ooit één van de belangrijkste steden ter wereld.  In de 10e eeuw was het de op 

één na grootste stad ter wereld, met een voor toen ongekend hoog inwonertal van 500.000. 

Córdoba was de hoofdstad van het middeleeuwse emiraat Córdoba, later het kalifaat Córdoba. 

Uit die glorietijd zijn talrijke monumenten overgebleven, waarvan de Mezquita het 

beroemdste voorbeeld is. 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Emiraat_C%C3%B3rdoba
https://nl.wikipedia.org/wiki/Kalifaat_C%C3%B3rdoba
https://nl.wikipedia.org/wiki/Mezquita


 

 

De stier bij de hoorns vatten.  Het is een gezegde dat door Erwin wordt uitgebeeld. 



In het jaar 1523 werd begonnen aan de bouw van de Kathedraal van Córdoba.   In die periode, 

tot ver in de 17e eeuw, bleef Córdoba een belangrijke en machtige stad, waar moderne ideeën 

ontstonden.  In de 18e eeuw kwam er echter een einde aan die macht en vechtersmentaliteit, 

onder meer door epidemieën, extreme droogte en slechte stadsbestuurders.  



  

In 785 begon men met de bouw van een indrukwekkende moskee (Spaans: mezquita), met 

zijn 23.000 m² de op twee na grootste ter wereld.    Ongeveer 860 evenwijdig geplaatste 

marmeren zuilen ondersteunen de dubbele bogen, wat een uniek spel met licht en schaduw 

oplevert.  Met de herovering van Córdoba door de christenen, in 1236, wordt de moskee tot 

katholieke kathedraal gewijd.   

https://nl.wikipedia.org/wiki/785


 

 



 

Sinds 1984 staat het historisch centrum van de stad als een geheel dan ook op de 

Werelderfgoedlijst van UNESCO.   In culinaire kringen staat Córdoba bekend om het gerecht 

‘Rabo de Toro’, de bekende stoofpot van stierenstaart en verschillende andere ingrediënten. 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Werelderfgoedlijst
https://nl.wikipedia.org/wiki/UNESCO


236 km hebben we afgelegd tijdens deze tocht of een gemiddelde van 26 km per dag.   

Andere reisverslagen van deze pelgrim kun je terugvinden op www.berglucht.be en 

vervolgens de link “GR50+” aanklikken of op www.ludwigdhaese.be   

 

 

Ludwig D’Haese :  benaltijdweg@gmail.com 

Erwin Sabbe  :  Erwin.sabbe@telenet.be 

Tekst     :  Ludwig D’Haese  

Foto’s   :  Ludwig D’Haese en Erwin Sabbe 
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