
 

 



 

 



 

 

Ludwig kijkt verschrikt op.  Het lijkt wel of hij achtervolgd wordt door een geest! 



 

 



Dag 2 

 Van :  Rifugio Tuckett e Sella 2.272 m 

 Naar :  Rifugio Brentei 2.182 m 

 Afstand :  12 km 

 Stijgen :  400 m 

 Dalen       :  600 m 

 Duur        :  6 uur 

 

Het weer is omgeslagen en we dienen een stuk af te dalen omdat er boven de 2.200 meter 

sneeuw ligt.   De Bocchetteweg kunnen we dan ook niet meer verder zetten maar we hebben 

al besloten dat we terug komen om de rest te doen.  Maar dan wel bij goed weer. 

 



 

 



 

 



 

 



 

Mist, regen en sneeuw zijn de ingrediënten die we vandaag voorgeschoteld krijgen.  Maar wij 

maken er het beste van en mopperen niet. 

 



 

  



  

 

Links op de rotswand treffen we 

edelweiss aan.  Dit is een 

beschermde bloem en mag niet 

geplukt worden.  We nemen er dan 

ook enkel maar een fotootje van.  

De bloem wordt ongeveer 20 cm 

groot.  Het zijn witviltig behaarde 

planten met bloemhoofdjes in 

groepen omgeven door een sierlijke 

ster van witviltige blaadjes.  Ze 

groeien meestal op moeilijk te 

bereiken plaatsen.  De bloem is 

door haar zeldzaamheid geliefd 

door heel wat mensen die menen 

dat de bloem, net zoals een klavertje 

vier, geluk en voorspoed brengt.  

Menigeen is al om het leven 

gekomen om de bloem, op de 

gevaarlijke plaatsen, te proberen 

plukken.  Men kan ze echter ook 

zaaien en doen het prima als 

rotsplantjes 



 

 



 

 

Na een koude en natte dag komen we aan Rifugio Brentei 2.182 m).  En net als Rifugio 

Tucket heeft ook deze refuge een kapel.  Binnenin de kapel hangt het vol met 

herdenkingsplaatjes van overledenen.  Maar volgens André zitten er ook geesten tussen. 



 

 



 

 



14 september 2009 

 Van :  Rifugio Brentei 2.182 m 

 Naar :  Madonna di Campiglio 1.550 m 

 Afstand :  8 km 

 Stijgen :  200 m 

 Dalen       :  800 m 

 Duur        :  5 uur 

 

Daar we met winterweer af te rekenen krijgen, besluiten we om af te dalen naar het dal. 

 



  

 

 



 

 



 

 



 

 

 



 

 



 

 



 

 



 

We passeren de prachtige watervallen van Sarca di Vallesinella 1.536 m.  Het zijn eigenlijk 

meerdere watervallen die elkaar opvolgen.  Maar tussen de verschillende watervallen zien we 

ook enkel maar prachtige natuur.  Via houten bruggetjes worden de toeristen naar alle mooie 

plekjes geleid. 



 

  

 



 



 

  

 



 



 

 



 

 

 



 

Vervolgens brengen we ook nog een bezoek aan de nabijgelegen waterval                    

“Cascata di Mezzo”  1.398 m.  Onderweg hebben we nog 6 gemzen en 2 herten gezien. 

 

 



 

 



Het is uiteindelijk maar een driedaagse geworden maar het was het toch meer dan waard.  

Volgend jaar hopen we de gehele Bocchetteweg te kunnen doen. 

 

 

 


