
 



 
 

 



 

 





 
 

 



 

 



 

 



 
Staf, alias “cliffhanger” wilt persé een rots beklimmen 

 



 

 
 



 

 



 
Je mag hier niet te veel rondkijken of je schopt tegen een boomwortel 

 



 
 



 
Ora neemt een pootjesbad 

 

 
 

 



We overnachten op camping Zelig in Grundhof.  25 km hebben we afgelegd tegen een 

gemiddelde snelheid van 4,7 per uur. 

 

Woensdag 16 april 2008 

Het heeft de voorbije nacht terug flink gevroren.  Wij vinden dat niet erg want dat betekent 

helder weer.  Vandaag doen we de rest van het Müllerthal en doortrekken we Echternach, 

eveneens een bekend stadje.  Het is droog weer doch de eerste uren van onze tocht is het 

mistig wat meteen feeërieke beelden oplevert. 

 



 

 







 

 



 

 



 

  



 

 



 

 







 

 





 
Staf, alias “de dorpsgek” haalt weer kuren uit 

 



 

 

 







 
De zon wringt zich door de mist 

 



 

 





 

 



 

 



 
Een immense rotswand naast klein Stafke 



 



 

 
Verre familie 



 
Echternach 



 



 

 
Staf heeft al eens van de plaatselijke bron geproefd 

 





 

 



 



 
 

Enkele moeilijke passages 



 

 
Staf, alias “de beenhouwer” laat zijn worst zien 



 
Staf, alias “de parkeerwachter” haalt weer kuren uit 

 
De campinguitbaatster biedt spontaan haar achterkant aan zodat Jo zijn kaartje kan invullen 



 

 
Jo, alias “de kolenboer” verhuist een stoel 



We overnachten  op camping “Officiel” te Born, langsheen de Sûre.  30 km hebben we 

vandaag afgelegd aan een gemiddelde snelheid van 4,6 km per uur. 

 

Donderdag 17 april 2008 

Afgelopen nacht heeft het 4 graden gevroren.  Onze slaapzakken hebben hun dienst bewezen 

want we hebben het niet koud gehad. 

 



 

 



 
 

 



 

 



 

 



 

 



 

 
Lekker in de zon, uitleggen en chocolade vreten 



 

 



 

 



 
In Manternach nemen we de auto terug naar huis.  19 km hebben we vandaag gestapt.  In 

totaal hebben we dit verlof 184 km GR5 gestapt.  Dit maakt dat we in totaal 558 km GR5 

achter de kiezen hebben.  Nog zowat 2.000 km te doen.   

Ondanks anderhalve regendag hebben we een prachtige vakantie achter de rug.  Nog 

éénentwintig keer slapen en dan doen we het vervolg van onze GR5, van Manternach naar 

Liverdun. 

benaltijdweg@gmail.com 
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