
 

 

Vandaag doen we een wandeling in de buurt van ons hotel en zullen we een zomerboerderij 

bezoeken. 



 

 



 

 

Vandaag is het een prachtige zonovergoten dag.  Er is wel een strakke frisse wind maar de 

panorama’s zijn adembenemend mooi. 



 

 



 

 

We treffen een redelijke grote pootafdruk aan maar we weten niet van welk dier dit afkomstig 

is. 



 

 



 

 

Regelmatig houden we even halt om te verpozen, een hapje te eten of wat te drinken. 



 

 



 

 

In de buurt van de zomerboerderij treffen we een hertenkalf aan dat met een poot vast zit aan 

een draad.  Met vereende krachten en met behulp van een Zwitsers mes wordt het diertje 

verlost. 



 

 



 

 

Op de zomerboerderij worden wij verwend met lokale producten.  Al eeuwenlang wordt 

Noorse bruine kaas, of 'brunost' zoals de Noren het noemen, gemaakt van koemelk en/of 



geitenmelk.  Volgens sommige mensen geeft ‘brunost’ blijk van culinaire rijkdom en smaakt 

het naar de bergen, de fjorden en naar tradities. 

 

 



 

 



 

 



 

 



Vrijdag 8 juli 2022 

 Wandeling  :  Bessegen kam 

 Gebied  :  Nationaal Park Jotunheimen 

 Afstand  :  14 km 

 Stijgen  :  1100 m 

 Dalen  :  1100 m 

 Duur         :  7 uur 

 

 



 

 

Onze voltallige groep maakt de afvaart naar de voet van de Besseggen kam. 



 

 

Na 15 minuten zet de boot ons af.  3 mensen van onze groep keren terug naar de haven via het 

wandelpad langs het meer.  Onze plaatselijke gids Wencke gaat hen vergezellen. 



 

 

De 9 overige groepsleden doen de tocht over de kam en worden begeleid door de plaatselijke 

gids Ursula en mijzelf. 



 

 



 

 

Het is een tocht waar men 6 à 8 uur voor moet uittrekken.  Wijzelf zullen er 7 uur over doen. 



 

 



 

 

Besseggen is één van de bekendste bergwandelingen in Noorwegen: elk jaar genieten ruim 

30.000 toeristen van het adembenemend uitzicht vanaf de top van de bergkam. 



 

 



 

 

In de winter ligt de bergkam vol sneeuw en ijs dat vaak blijft liggen tot midden juni. Het 

normale wandelseizoen voor Besseggen is de periode wanneer er boten over het Gjende-meer 

varen, van midden juni tot midden oktober. 



 

 



 

 

De wandeling is bedoeld voor ervaren wandelaars.  De bergkam is steil en het kan er goed 

waaien, dus als je voor het eerst in de bergen gaat lopen, is het misschien beter om een minder 

zwaar alternatief te kiezen.   



 

 



 

 

Elk jaar zijn er reddingsoperaties op deze berg.  Bereid je dan ook goed voor om deze tocht te 

maken en doe het nooit alleen. 



 

 


